SHORESH NIEWWS

In verbinding met Israél en het Joodse volk
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DE KOMST VAN DE ME‘SSIAS
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Jongens pakken de schooltassen in

Misschien is dit wel de eindtijd . Tijdens mijn verblijf de afgelopen
maanden in Israél was dat een opmerking die ik meerdere keren hoorde,
als we het hadden over 'de situatie’ in het Land. Oorlog en dreiging van

oorlog, angst en verdriet.
Sommige mensen hebben de moed verloren en ervaren het leven als in

een tunnel, zonder licht aan het eind. Anderen hebben vertrouwen dat het
allemaal goed komt. Weer anderen hebben hoop maar weten ook niet
hoe het allemaal verder moet. Een steeds terugkerende opmerking was
echter de wens dat de Messias zal komen in deze tijd, om verlossing te
brengen. Christenen en messiaanse joden die geloven dat Jesjoea
(Jezus) zal terugkeren op de wolken en zijn voet zal zetten op de
Olijfberg. Sommigen die dat nuanceren in de verwachting van de zoon van
David die als koning zal heersen (Masjiach ben Davied), als opvolger van
de Masjiach ben Joseef (de lijdende knecht van de Heer). Religieuze
joden die de Messias verwachten als Masjiach ben Davied, die de orde
zal herstellen en die zal regeren vanuit Jeruzalem om de Tora terug te
brengen naar de hele mensheid in de aanbrekende Messiaanse tijd.
Waarbij de vrede zal uitgaan van Jeruzalem en speren zullen worden
omgesmeed tot ploegscharen (Micha 4). Maar ook seculiere Joden
verwachten de Messias. Hij is dan de verpersoonlijking van de hoop dat
de situatie beter wordt; niet per se een persoon, maar eerder een

concept van uitzicht op vrede en gerechtigheid.

Nu we Rosj Hasjana (het Bijbelse Nieuwjaar) naderen, is dit een actueel
onderwerp. Jesjoea zegt dat niemand de dag weet dat de Messias zal
komen, behalve de Vader in de Hemel. Dat is uit te leggen als een
geheimenis, maar ook als een verwijzing naar Jom Teroea (de dag van de
bazuinen). Die dag begint met Nieuwe maan in het nieuwe jaar 5785
volgens de Bijbelse jaartelling, de eerste dag van de maand Tisjri.
Tegenwoordig kunnen we precies uitrekenen wanneer het eerste
maansikkeltje boven de horizon van Jeruzalem te zien zal zijn (ditjaar op
2 oktober ‘s avonds), maar in de tijd van Jesjoea was dit echter niet zo

duidelijk. Als het bewolkt was zag je geen maan en soms was de eerste

maansikkel pas een dag later te zien dan verwacht. Op het moment dat
de wachters de maan zagen, bliezen ze op de sjofar om de nieuwe
maan(d) bekend te maken. Daarmee beginnen de tien dagen van inkeer.
Dagen om je bewust te worden van je zonden en om dingen goed te
maken met mensen die je in het afgelopen jaar tekort hebt gedaan of
verkeerd behandeld. Op de tiende van de maand is het dan Jom
Hakipoeriem (Grote Verzoendag), de dag waarop volgens de traditie de
Eeuwige je bijschrijft in zijn boek voor een goed jaar, mits je oprecht de
tien ontzagwekkende dagen hebt doorleefd. Als hoogtepunt van de
herfstfeesten breekt dan vier dagen later Soekot aan (het
Loofhuttenfeest). Een tijd van vreugde, verwijzend naar de Eeuwige die bij
zijn volk komt wonen. Dit is een speciale verwijzing naar de Messias, op
grond waarvan het ook aannemelijk is dat Jesjoea tijdens Soekot is
geboren. Meer over de Bijbelse Feesten kunt u in de kalender lezen, die

ook dit jaar weer is te bestellen (zie achterpagina).

De vraag is natuurlijk of de Messias dit jaar zal komen. Dat wachten we
af. Een andere vraag is of we als gelovigen de komst van de Messias
kunnen bespoedigen. Daar zijn de meningen over verdeeld, maar de
meeste mensen die ik heb gesproken menen van wel. Als de 'tijd van de
heidenen’ voorbij is (Lucas 21:24), of als vanuit Jeruzalem gezegd zal
worden “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!” (Matt 23:39).
Anderen willen eerst de Tempel herbouwen en hebben daar alle

voorbereidingen al voor getroffen.

In gesprek met een Charedi (ultra—orthodoxjood) kwam het advies om
te leven alsof de Messias morgen komt: er altijd klaar voor zijn, door hem

te verwachten, in vrede levend met je medemensen.

We wensen iedereen goede feestdagen met de wens dat u mag worden
bijgeschreven in het Boek van de Eeuwige voor een goed en zoet

Nieuwjaar.

Kees van Dorth, penningmeester




